
 

 

Kjels van Lettele, 

 

Geweldig, hoeveel Kjels er onlangs bij de opening van Kulturhus De Spil ter 

opluistering het volkslied van Lettele ten gehore hebben gebracht! 

 

Inmiddels is het volgende Kjels avondje aanstaande en we gaan hiervoor buiten ons 

dorp. We zijn te gast bij architect Martin Kleine Schaars van I’M architecten.  

 

Wat we daar precies te zien en horen krijgen blijft nog even onder de pet, maar het 

zal zeker onze kennis van Lettele en een nieuw Sallands dorp in wording vergroten… 

en dan was er nog iets met een waslijn in het dorp? Hoe dan ook, komt allen!  

 

We verzamelen ons om 19.45 uur bij het voormalige pakhuis Ten Hove in de 

Raambuurt aan De Bergpoortstraat 59 te Deventer. De parkeerruimte terplekke is 

beperkt (5 auto’s) dus spreek met elkaar af, wijs een BOB aan en ga gezellig 

carpoolen. Uiteraard is er vlakbij voldoende plek om (betaald) te parkeren in de 

Boreelgarage om vervolgens even de straat over te steken naar de grote 

schoorsteen, kan niet missen! Op de fiets? Dan vertrek om 19.15 uur vanaf Kruuspunt. 

 

Zoals het gaat bij de Kjels is het formele programma afgelopen zo rond 22.00 uur. 

Deelname is als altijd op eigen risico en consumpties zijn voor eigen rekening. We 

zorgen dat er tussentijds en na afloop wat te drinken is, zorg aub voor wat losse 

euro’s voor de consumpties. 

 

We hopen zoveel mogelijk Kjels op 28 oktober aanstaande te zien en gaan er onder 

het motto “Ai d’r bint, dan muj d’r wèz’n” wederom een leuke avond van maken!  

 

Groet’n, 

Marcel, Wilfried, Herman, Han 

 

Kijk ook eens op www.kjelsvanlettele.nl voor foto’s en verslag van de activiteiten! 

Uitnodiging: Dorp 2.0 

Wanneer:  vrijdag 28 oktober 2016 

Waar:  Bergpoortstraat 59, Deventer 

Aanvang:  19.45 uur 


